
1.Komt allen tesamen 

Komt allen tezamen, 

Jubelend van vreugde, 

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren, 

Komt laten wij aanbidden (2x), 

Komt laten wij aanbidden die Koning! 
 

De hemelse eng’len 

Riepen eens de herders, 

Weg van de kudde naar ’t schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 

Komt laten wij aanbidden (2x), 

Komt laten wij aanbidden die Koning! 
 

Komt allen tezamen, 

Komt,  verheugd van harte, 

Bethlehems stal in de geest bezocht. 

Zien wij dat Kindje ons tot heil geboren. 

Komt laten wij aanbidden (2x), 

Komt laten wij aanbidden die Koning! 
 

2.Heft op, uw hoofden, poorten wijd! 

Heft op uw hoofden, poorten wijd, 

Hij komt de Heer der heerlijkheid, 

Een Koning groot van Majesteit, 

Een Heiland vol barmhartigheid! 

Het heil, het leven brengt Hij weer. 

Juicht allen! Zingt de Koning eer, 

Nu Christus groot van daad, 

De poorten binnengaat! 
 

Zijn wezen is gerechtigheid, 

Zijn sieraad is zachtmoedigheid, 

Zijn koningskroon is heiligheid, 

Zijn scepter is barmhartigheid. 

Al onze nood brengt Hij ten end. 

Looft daarom Hem, Die God ons zendt, 

Nu Christus groot van daad, 

De poorten binnengaat! 
 

3.Nu zijt wellekome 

Nu zijt wellekome, Jezus lieve Heer, 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer, 

Nu zijt wellekome, van de hoge hemel neer. 

Hier al op dit aardrijk, zijt Gij gezien nooit meer. 

Ontferm U Heer! 
 

Herders op den velde, hoorden een nieuw lied, 

Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 

 “Gaat aan gene straten, en gij zult Hem vinden 

klaar. 

Beth’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar”, 

Ontferm U Heer! 
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3.Ik kniel aan Uwe kribbe neer 

Ik kniel aan Uwe kribbe neer, 

O Jezus, Gij mijn leven, 

Ik kom tot U, en breng U Heer, 

Wat Gij mij hebt gegeven. 

O, neem mijn leven, geest en hart, 

En laat mijn ziel in vreugd en smart, 

Bij U geborgen wezen. 

 

Ik lag in donkerheid en nacht, 

Gij waart mijn zon, mijn luister, 

De zonne, die mij vrede bracht, 

En redde uit het duister. 

O Jezus, wil mijn zonneschijn, 

Mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn,  

Dan heb ik niets te vrezen. 

 

4.In Bethlehems stal 

In Bethlehems stal, lag Christus de Heer, 

In doeken gehuld, als Kindje terneer, 

Voor Hem was geen plaats meer,in herberg of huis. 

Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 
 

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 

Die zondaren mint, zo nameloos teer, 

Die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij, 

Zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 

 

Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht, 

Dat eens aan Uw kruis voor mij hebt volbracht! 

Ik kniel bij Uw kribbe aanbiddend terneer. 

En breng U eerbiedig mijn dank nu, o Heer! 

 

5.Komt, verwondert u hier mensen,  

Komt, verwondert u hier mensen, 

Ziet hoe dat u God bemint, 

Ziet vervuld der zielen wensen, 

Ziet dit nieuwgeboren Kind! 

Ziet Die ’t Woord is, zonder spreken, 

Ziet die Vorst is, zonder pracht, 

Ziet Die t’Al is, in gebreken, 

Ziet Die ’t Licht is in de nacht, 

Ziet Die ’t Goed is Dat zo zoet is, 

Wordt verstoten, wordt veracht. 

 
 
De kerkenraad wenst u gezegende Kerstdagen toe! 


